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OMSLAG
Op deze prachtige foto van de PL 17 van
Gertjan Ham komt de lijnen goed tot zijn
recht. Heeft u ook een mooie plaat van uw
auto In een hoge resolutie? Staand, of zoda-
nig dat hij staand kan worden uitgeknipt?
Stuur hem naar de redactie, wie weet komt
die dan ook on the cover of the Panhard
Koerier!

VAN DE REDACTIE
Een nieuwe Koerier met
ditmaal ook aandacht
voor een bijzondere Pan-
hard op rails, in Australië
nog wel! Fascinerend hoe
pragmatisch er een nieu-

we bestemming werd gevonden voor een
legendarische auto uit 1905. Bijzonder
aandacht voor enkele oude artikelen uit "De
Auto": een Dyna X test uit 1947 (!), ze zijn

helemaal idolaat: "Een wonderprestatie op het
gebied van een kleine, zuinige auto op de Ne-
derlandse weg gesavoureerd"  en een verhaal
van Alain Bertaut over de Peugeot-CD. Met
dank aan Wim en Pierre. Een oproep voor
ruimte voor de DS Panhard replica. Last but
not least: schrijf u in voor het RIPL, dit jaar
in Louvain-la-Neuve in België! Dus als u
Italië te ver vond, is dit uw kans (blz 10). 
Veel leesplezier!
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VOORZITTER
Dit wordt mijn laatste
‘Woord’ als voorzitter
van deze club. Ik schrijf
dit op zaterdag 2 maart,
de dag vóór de ALV
waarin ik zal plaatsma-

ken voor een nieuwe maar tegelijkertijd ook
oude voorzitter. Met andere woorden: als
jullie dit lezen in de Koerier, dan ben ik al
geen voorzitter meer, maar op het moment
van schrijven nog lekker wél.
Voor sommigen komt mijn aftreden mis-
schien onverwacht maar mensen die me
goed kennen, weten dat ik de afgelopen
anderhalf jaar niet echt meer de tijd, de
energie en de ideeën had die er in de eerste
jaren wél waren. Ik vind mezelf daarom geen
goede voorzitter meer en dan is het beter om
plaats te maken en te zorgen voor continuï-
teit.

Het was me een eer deze leuke club een paar
jaar te mogen leiden. Er is in die zeven jaar
door het voltallige bestuur heel veel werk
verzet en er zijn veel nieuwe activiteiten
geïnitieerd. Maar: besturen is niet altíjd leuk:
je bent het niet altijd met elkaar eens en het
gebrek aan vrijwilligers wreekt zich bij tijd
en wijle! Toch heb ik de afgelopen jaren als
voorzitter merendeels als enerverend en
plezierig ervaren, in het bijzonder door het
contact met de leden van onze club. Het
komend jaar blijf ik op bestuurlijk niveau
betrokken als lid van de RIPL-commissie en
ik merk dat er nu al uitkijk om in 2025 weer
de internationale clubs in ons land te mogen
verwelkomen!
Morgen (3 maart) is de ALV. Nu maar
hopen dat Pascal de fles wijn voor de oud--
voorzitter heeft meegenomen…
André

LTSTE NWS
In de ALV van 3 maart is onze voorzitter
André Ros opgevolgd door Joannes Collette.
We danken André voor zijn 7 jaar dat hij
met grote inzet en gedrevenheid het boeg-
beeld van onze club was! We wensen hem
veel succes met zijn vele activiteiten, zowel
binnen als buiten onze club en in binnen-
zowel als buitenland! 

Panhard       2       Koerier



COLOFON
 
Panhard Automobielclub
Nederland
Lid van Fédération des Clubs
Panhard&Levassor; FEHAC
www.panhardclub.nl
www.facebook.com/panhard
club.nl
CONTRIBUTIE: € 55,-/jaar 
eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.
Binnen Europa incasso verplicht
Iban:NL93RABO015.77.52.488
Bic:RABONL2U
Lidmaatschap opzeggen vóór 1
december bij de secretaris
VOORZITTER:
Joannes Collette,
Odradastraat 43
5521 CR Eersel
T. 06-46902929
president@panhardclub.nl
SECRETARIS:
Pascal van Wieringen,
Sprengenberg 40
3825 GB Amersfoort
T. 06 48180881
secretaris@panhardclub.nl 
PENNINGMEESTER:
Siewert Pilon
T. 0651416697
penningmeester@panhardclub.
nl
CLUBMAGAZIJN:
Wim Boers, St.Janstraat  53
5507 NB Veldhoven.
T. 040 – 2052676
OPENINGSTIJDEN: bellen
ma t/m vr 19.00 – 22.00 u.
za en zo van 10.00 – 22.00 u 
TECHN. ONDERSTEUNING:
Wim Boers, T 040 – 2052676
MEDIAREDACTIE:
Jaap Margry (Panhard Koerier)
T. 0622313056
hoofdredacteur@panhardclub.nl
Ries Kruidenier (Website)
T 071 5316195
webmaster@panhardclub.nl
PANHARD KOERIER:
Uitgave van:
Panhard Automobiel Club NL
ADVERTENTIES: hoofdredactie
DRUK: Editoo Arnhem
 

OMSLAG
Op deze prachtige foto van de PL 17 van
Gertjan Ham komt de lijnen goed tot zijn
recht. Heeft u ook een mooie plaat van uw
auto In een hoge resolutie? Staand, of zoda-
nig dat hij staand kan worden uitgeknipt?
Stuur hem naar de redactie, wie weet komt
die dan ook on the cover of the Panhard
Koerier!

VAN DE REDACTIE
Een nieuwe Koerier met
ditmaal ook aandacht
voor een bijzondere Pan-
hard op rails, in Australië
nog wel! Fascinerend hoe
pragmatisch er een nieu-

we bestemming werd gevonden voor een
legendarische auto uit 1905. Bijzonder
aandacht voor enkele oude artikelen uit "De
Auto": een Dyna X test uit 1947 (!), ze zijn

helemaal idolaat: "Een wonderprestatie op het
gebied van een kleine, zuinige auto op de Ne-
derlandse weg gesavoureerd"  en een verhaal
van Alain Bertaut over de Peugeot-CD. Met
dank aan Wim en Pierre. Een oproep voor
ruimte voor de DS Panhard replica. Last but
not least: schrijf u in voor het RIPL, dit jaar
in Louvain-la-Neuve in België! Dus als u
Italië te ver vond, is dit uw kans (blz 10). 
Veel leesplezier!

ies
Magazijnmeester 3
Penningmeester 3
Zandvoort 1959 3
Kees Veugen 4
New Generation 4
Workshop Elektro 2 5
Fritz Kampinga per 24 naar Spanje 6
Tulpenrallye 1962 8
RIPL 2024 België 9
Test Dyna X 1947 10
Peugeot CD De Auto 1969 12
Vainqueurs à Monte Carlo 14
Een Australische P&L 16
Breed Feest 19
DS-Panhard oproep 20
Speciale R.B. Le Mans 21
Nieuwe CD 22

 

VOORZITTER
Dit wordt mijn laatste
‘Woord’ als voorzitter
van deze club. Ik schrijf
dit op zaterdag 2 maart,
de dag vóór de ALV
waarin ik zal plaatsma-

ken voor een nieuwe maar tegelijkertijd ook
oude voorzitter. Met andere woorden: als
jullie dit lezen in de Koerier, dan ben ik al
geen voorzitter meer, maar op het moment
van schrijven nog lekker wél.
Voor sommigen komt mijn aftreden mis-
schien onverwacht maar mensen die me
goed kennen, weten dat ik de afgelopen
anderhalf jaar niet echt meer de tijd, de
energie en de ideeën had die er in de eerste
jaren wél waren. Ik vind mezelf daarom geen
goede voorzitter meer en dan is het beter om
plaats te maken en te zorgen voor continuï-
teit.

Het was me een eer deze leuke club een paar
jaar te mogen leiden. Er is in die zeven jaar
door het voltallige bestuur heel veel werk
verzet en er zijn veel nieuwe activiteiten
geïnitieerd. Maar: besturen is niet altíjd leuk:
je bent het niet altijd met elkaar eens en het
gebrek aan vrijwilligers wreekt zich bij tijd
en wijle! Toch heb ik de afgelopen jaren als
voorzitter merendeels als enerverend en
plezierig ervaren, in het bijzonder door het
contact met de leden van onze club. Het
komend jaar blijf ik op bestuurlijk niveau
betrokken als lid van de RIPL-commissie en
ik merk dat er nu al uitkijk om in 2025 weer
de internationale clubs in ons land te mogen
verwelkomen!
Morgen (3 maart) is de ALV. Nu maar
hopen dat Pascal de fles wijn voor de oud--
voorzitter heeft meegenomen…
André

LTSTE NWS
In de ALV van 3 maart is onze voorzitter
André Ros opgevolgd door Joannes Collette.
We danken André voor zijn 7 jaar dat hij
met grote inzet en gedrevenheid het boeg-
beeld van onze club was! We wensen hem
veel succes met zijn vele activiteiten, zowel
binnen als buiten onze club en in binnen-
zowel als buitenland! 

Panhard       2       Koerier

VAN DE MAGAZIJNMEESTER 
 “GEBRUIKTE” ONDERDELENNIEUWS 
 
De voorraad van de nieuwe 
onderdelen is te vinden op de 
website www.panhard.nl . 
Klik op <Panhard Onderdelen> 

Ook zijn er heel veel gebruikte 
onderdelen op voorraad.  
Uit gesprek met enkele clubleden 
heb ik gemerkt, dat niet iedereen 
daarvan op de hoogte is. 
Het is ondoenlijk om deze onderdelen op een lijst te 
ze�en. 
 
Zoek je een onderdeel, wat je niet op de onderdelenlijst 
kan vinden, bel dan de magazijnmeester. 
Die kan kijken of het gevraagde onderdeel er tussen zit. 
 
Ook een miniatuurmodel of een folder van je Panhard is 
vaak leverbaar. 
 
Voor meer informa�e of bestelling:  
Wim Boers  tel. 040-2052676 
ma t/m vr  19.00 - 22.00 uur 
za   t/m zo  10.00 - 22.00 uur 
ONDERDELEN BESTELLEN---ALTIJD BELLEN 
 

VAN DE PENNINGMEESTER          
Maart is contribu�emaand!  
 
Op de vorige Algemene 
ledenvergadering is besloten de 
verschillen in de contribu�e te 
harmoniseren: met ingang van 2024 
betalen alle leden hetzelfde bedrag. 
Alleen de drie ereleden ontsnappen 
de dans: zij blijven vrijgesteld van 
contribu�everplich�ngen. 
 
Voor 2024 is de contributie vastgesteld op € 55,--. 
 
Verzoek aan allen die gebruik maken van automa�sche 
incasso: wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw 
rekening? Storneringen leiden tot gedoe en overbodig 
extra werk. 
 
 
 
Na�onal Sportscar Races Zandvoort (NL), July 5, 1956 
 
Van Facebook: Een mooi plaatje van 50 jaar geleden; de 
(echte) Buga� van Bob Laming (met BMW-motor, 
afwijkende remmen en fietskoplampen), de fameuze 
Swaab Special van John Swaab en de Panhard Special van 
Ies Langenstraat! 
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DE NIEUWE GENERATIE KOMT ER AAN!
La Vie de l’Auto 2111 van 18 januari ‘24 bevat een hoopvol 
bericht. Steeds meer jongeren interesseren zich voor 
vooroorlogse klassiekers! De aantallen moeten natuurlijk 
niet overdreven worden, maar wat te denken van de 32 
jarige Manuel Houssin eigenaar van TWEE P&L Dynamics! 
Eentje was er alleen voor de onderdelen, maar dat gaan 
uiteindelijk ook een complete auto worden. Hij heeft zich 
ook verdiept in de Sans Soupapes motoren, met zijn 
mentor Patrice Chastan, een Sans Soupapes specialist, 
aldus LVA. Dus Peter Breed, je staat er nog lang niet alleen 
voor. Zo ook Brian Bėna, pas 22, vaak te vinden op de 
Panhard-Facebookpagina’s en -forums, een jonge 
makelaar in klassieke auto’s “Nostalgie Automobile”. 
“Mijn grootste probleem is dat ze me soms niet serieus 
nemen vanwege mijn leeftijd! Gelet op zijn surfgedrag 
vindt hij Panhard ook erg interessant. Ook hij heeft een 
aantal vooroorlogse Panhards. Indachtig de varkenscyclus 
zal er vervolgens ook wel weer een nieuwe generatie 
opstaan die de auto’s uit de jaren 50 en 60 in zijn hart zal 
sluiten, in het bijzonder de Panhard.  

 

Wie naar 
onze eigen 
club kijkt, 
verheugt zich 
natuurlijk 
ook op de 
nieuwe leden 
van onder 
de 50, al kan 
dat niet verhullen dat een deel van onze “harde kern” de 
70 ruim gepasseerd is. Zo ook onze nieuwe interim-
voorzitter, de magazijnmeester, de webmaster (we 
verwelkomen Kees Veugen!) en uw hoofdredacteur. Dus 
laten we onverdroten verdergaan met het prediken van 
het Panhardisme, het nalaten van onze pronkstukken aan 
onze kinderen en kleinkinderen, vrienden familie & 
kennissen en laten we vertrouwen hebben in het 
enthousiasme, de goede smaak en de vindingrijkheid van 
de komende generaties. En jonge clubleden, meld je aan 
voor de weer op te richten evenementencommissie, voor 
het bestuur en wat al niet!    JM 

S.M. le Sultan du Maroc et le prince Hassan, 
 

EVEN VOORSTELLEN: 
Hallo,  
Ik ben KEES VEUGEN, sinds een paar 
maanden help ik onze webmaster 
Ries met het onderhouden en 
uitbreiden van de Panhardclub 
website. Zodoende kunnen jullie zo nu en dan een bijdrage 
van mij tegen gaan komen op de website.  
Ik ben 41 jaar getrouwd met Erna en samen met haar heb 
ik 3 kinderen, 2 zoons en 1 dochter. 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de IT, ik heb daar 
diverse rollen in en rondom het softwareontwikkelproces 
vervuld. 
Met Panhard ben ik voor het eerst in aanraking gekomen 
toen ik als student een dagelijks te gebruiken oldtimer 
zocht, ik vond in Appingedam een Dyna Z waar het blok 
naast lag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEES VEUGEN 
 
Het leek me een geweldige auto maar het project was te 
groot, want sleutelen kon ik destijds nog niet en het budget 
was niet toereikend voor een goede Panhard. 
Ik moet opmerken dat buiten Peter Breed alle verkopers me 
stellig hebben afgeraden om met zo een oude auto dagelijks 
te gaan rijden. Toen ik jaren later op mijn werk meer met 
vergaderen dan programmeren bezig begon te zijn, is de 
aandacht en passie voor oude auto techniek weer 
opgebloeid.  
Het sleutelen heb ik mezelf aangeleerd en inmiddels staan 
er diverse klassiekers en youngtimers op het terrein achter 
mijn huis zoals bijvoorbeeld een Panhard 24BT en PL17, 
Alfa 33, Saab 900 en een Renault 5. 
 
Dit is de schitterende 24BT van Kees! 
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WORKSHOP PANHARD ELEKTRO VOOR DUMMIES 2 

NA DE TWEEDE SESSIE OP 2 DECEMBER WERDEN WE 
ALLEMAAL GEDIPLOMEERD PANHARD-ELECTRICIEN! 

Ries maakte er weer een krachtig college van, we konden 
smullen van de demonstraties en de cursisten voelden 
zich allemaal groeien! Thuis weten we natuurlijk pas wat 
daarvan overblijft, maar met de handout online (voor 
iedereen te bekijken op onze website! ) hoeven we ons 
nooit meer onthand te voelen door een elektrisch 
probleem, thuis of onderweg, gewoon even op onze 
website kijken met de telefoon. De verschillende 
stroomkringen, de kleurencodes, voor de liefhebbers 
“Hoe werkt de spanningsregelaar van binnen?” en ga zo 
maar door. Grote indruk maakte het verhaal van Ries’ 
eigen onoplosbare storingen: het veertje in het doosje van 
het achteruitrijlamp-schakelaartje bleek gebroken en 
maakte af en toe kortsluiting. Dat verzin je niet. Werd 
ontdekt toen bij het achteruitschakelen het 
ampèremetertje even omhoog sprong… Voor als je het 
echt niet meer weet! Ries was overigens niet zo onder de 
indruk van de rode LED achterlichten in de trouwe 
Dreuxmobiel, die op het allerlaatste moment mocht 
invallen voor de clubauto en dit zonder morren volbracht. 

Die hangt zo’n beetje met 
kroonsteentjes aan elkaar, een 
leerzaam contrast met Ries’ 
perfecte BT! De remlichten zijn 
trouwens wel beter. Erg leuk was 
ook het uittesten van de E-spark
stroomverdelers, die door enke-

len waren gekocht maar niet aan de praat sloegen. Uitein-
delijk heeft Ries die thuis eens goed binnenstebuiten 
gekeerd resulterend in een mooi verhaal over de voor- en 
nadelen (òòk op de website!), en allemaal een werkend 
systeem! Uitstekende sfeer, een lekker boterhammetje; 
dit is toch wel de club op zijn best!  Dank Ries voor je 
boeiende verhaal en voor de organisatie en Adri voor de 
mooie ruimte!     

Kees Veugen 
maakt een uitge-
breide samen-
vatting, binnen-
kort op de 
website!   JM 

Zèlf doen! Ries’ 24BT vond het goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELD JE VOOR DE AKTIVITEITENCOMMISSIE ! 
Oproep: om niet al het werk niet op het bestuur te laten 
neerkomen, zoeken we dringend leden die het leuk vinden om 
af en toe een activiteit, bijeenkomst en/of rit te organiseren. 
Dat hoeft niet veel tijd te kosten, maar het helpt het bestuur 

enorm. Heb je interesse, meld je dan bij onze nieuwe voorzitter 
Joannes Collette of de secretaris Pascal van Wieringen!  
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SPECIAAL VOOR DE PANHARD KOERIER!                        Uit den ouden doosch: 

FRITZ KAMPINGA ADVISEERT: LANGE TOCHTEN PER 24 CT 

Fritz vond een oud reisverslag van een rit met zijn 
24 CT naar Spanje, nog op de typemachine getikt, 
omstreeks 2010. Misschien leuk voor de Koerier, 
dacht hij. Zeker wel! Dank Fritz, en wie weet waar 
dit allemaal weer toe gaat leiden! 

Sinds mijn oude GS Service niet meer door de AKP keuring 
kwam, dit voorjaar (ca 2010 dus-red), heb ik besloten om 
de 24 CT dan maar als eerste auto te houden. Ook i.v.m. 
met het Amsterdamse parkeerbeleid waar je een betaalde 
vergunning nodig hebt. Dus voortaan de dame voor de 
deur. Ondanks dat ik de auto in 1989 zwaar in de waxoil 
heb laten spuiten is het blik toch niet meer helemaal 
overal top, maar dat komt omdat ik er afgelopen winter 
zeker drie kwartier mee achter zo’n verdomde pekel-
strooier heb gereden, van Schiermonnikoog naar 
Amsterdam. En als je dan toch besluit om zo’n auto 
dagelijks te gebruiken, dan maar meteen een lang 
gekoesterde wens in vervulling laten gaan: met de 
Panhard in het heetst van het jaar naar het heetste land 

van Europa over de hoogste doorgang door de Pyreneeën. 
Wel fijn dat ik daarvoor een sensortje in het carter heb 
laten bouwen en daarna heb ik een corresponderend 
Jaeger temperatuurmetertje in het linker ventilatie gaatje 
op het dashboard gemonteerd. 

Bij meneer Coural (een Panhard-specialist in Dourdan-red) 
een splinternieuwe bak met korte 4 besteld die ik mijzelf 
voor mijn verjaardag cadeau gaf want de oude (met lange 
4) zat er al bijna een jaar in maar gierde als een gillende 
keukenmeid en voor de eerste en tweede versnelling 
moest ik steeds de synchromesh van de derde gebruiken 
wat, zeker in de bergen, niet fijn is. Niet dat ik zo rottig 
schakel, in tegendeel. Ik behandel het bakje net zo 
gevoelig als mijn beste vriendin maar ik heb er gewoon 
geen mazzel mee gehad.  

Met Coural afgesproken dat we ’s ochtends om 9 uur de 
bak (met korte vier voor de bergen) zouden monteren, 
maar wat me met Kees de WW ooit in vier uur gelukt is 
duurde bij de Willie Wortel van de Panhards 12 uur omdat 
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hij ervan houdt te declameren en te filosoferen waarbij hij 
gereedschap en onderdeeltjes even opzij legt, en na een 
kwartier betoog weten we niet meer waar de spullen 
liggen en waar we mee bezig waren. Dat schiet dus niet 
op maar na 12 uur zat ‘ie erin. 

Geen tijd meer om da zwaar ratelende kleppen te stellen 
maar ik zou er zonder pardon makkelijk een paar duizend 
kilometer mee kunnen klepperen en dan maar op de 
terugweg stellen. Dertig kilometer na vertrek begaf de 
kilometer kabel het omdat hij waarschijnlijk met een te 
sterke knik was gemonteerd. Jammer want het is heel 
lastig de aansluiting onder het klokje te maken. Lekker 
rondgeknord tot de Pyreneeën zonder gierende bak 
waardoor ik voor het eerst die lekkere roffel hoorde onder 
de motorkap bij hoge toeren. 

Bij de bergen aangekomen begon de temperatuur flink op 
te lopen. Ik heb toen een stuk achterkleprubber op het 
sluitertje van de motorkap gemonteerd waardoor er 
onder de voorruit een kier ontstond van een kleine 10 cm. 
En zo wordt de motorwarmte veel sneller afgevoerd 
waardoor de temperatuur ruim tien graden zakte. 

De Spaanse binnenwegen die geel zijn op de Michelin zijn 
vandaag een verademing om te rijden. Onlangs met heel 
veel EEG geld wat rechter getrokken onder leiding van een 
ingenieur die, naar het lijkt, zelf ook regelmatig zo hard 
mogelijk met z’n 24 de bochten neemt. Je kunt praktisch 
alle bochten vol gas nemen wat vooral bij sterke 
afdalingen heel fijn is. De wegen zijn uitermate 
overzichtelijk en de vreugde wordt nog verhoogd door de 
totale afwezigheid van ander verkeer, rotondes, 
stoplichten en politie. 

Er is een plan besproken met Kees de WW (wijlen Kees de 
Waard Wagner-red) en Anneke Uitdehaage om met een 
kleine groep vierentwintigers de auto’s op de trein te 
zetten tot Narbonne en dan vandaar naar het binnenland 

te rijden waar Anneke een bouwvallig maar 
ruim huis heeft wat als basis gebruikt kan 
worden om een week lang snelle dagtochten 
te maken over voornoemde wegen door 
bloedstollend landschap, maar daarover een 
volgende keer meer. 

Na vierduizend probleemloze en 
onvergetelijke kilometers op de terugweg bij 
Orleans: een gebroken gaskabel in het 
centrum, voor een rood stoplicht. Geen 
sleutel 7 maar genoeg lengte om de kabel een 
beetje door te voeren en na een half uur 
reden we weer. Bij Coural aangekomen de 
kleppen gesteld en olie ververst. Ook de 
uitlaat bij de potflens gelast. Eigenlijk wel 
jammer, want nu was die ouderwetse, iets te 

vette Franse roffel verdwenen. 

Bij het stellen van de kleppen werden alleen de middelste 
ringetjes vervangen waardoor de buitenste niet meer 
goed sloten (komt door het gefilosofeer tijdens het werk) 
en binnen 15 km zat er geen druppel olie meer in. Het was 
ondertussen middelnacht en we hebben de auto moelen 
laten staan om naar het dichtstbijzijnde hotel in 
Rambouillet te liften. De volgende dag Coural boos gebeld 
die binnen een uur met een gammele reutelende volksbus 
met noodhulppakket de ontbrekende ringetjes 
monteerde. Monter op weg naar de laatste etappe: Parijs 
Amsterdam in 5 uur.  

Parijs verlatend haalden we in de tunnel onder de 
landingsbanen van Charles de Gaulle met 140 km/u een 
dikke vrachtwagen in. Dak en raam stonden helemaal 
open, een klap, de hele voorruit grijs en na een halve 
seconde kwam de ruit in een explosie in 10.000 stukjes 
naar binnen. Net toen we zeiden: Wat rijdt ‘ie lekker hè? 
Dat mag je dus alleen maar stilletjes denken. Met 80 km/u 
naar huis en vrij spel voor uitlaatgas en insecten. Erg 
vermoeiend maar we hebben het helemaal uitgereden en 
dat is alles bij elkaar toch zo’n 4.500 km. geweest waar we 
volop van genoten hebben en met een gemiddeld 
verbruik van 600 km op een volle tank is ‘ie ook nog 
lekkerder, sneller en losser gaan lopen. Ik kan het 
iedereen aanbevelen! Thuisgekomen ben ik na twee 
dagen met een stelletje muzikanten nog een klein weekje 
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Deze dappere rijders zijn J.C. 
den Ouden en J. Th. Quant in 
de PL 17 Tigre tijdens de 
Tulpenrallye 1962. Ze 
eindigden 82e op 98 finishers 
en 151 deelnemers! 

met de pick-up door de Ardennen getrokken met zo’n 300 
kg apparatuur en instrumenten die er dan des avonds 
weer uit moesten om het bed te kunnen maken en vaak 
in de tweede en soms in de eerste de berg op en af. Heel 
erg leuk ook maar totaal anders. Ondertussen heb ik 
godzijdank in België een voorruit gevonden voor de 24 dus 
daar begeef ik me weer dagelijks mee door stad en land, 
alsof er niets gebeurd is. 

Fritz Kampinga 

Een kostelijk reisverslag, maar we willen natuurlijk nog 
iets meer weten! Naschrift 2024:  

Ha, Jaap. Dit is toch wel lang geleden hoor, ik denk wel 
zo'n 12 jaar. Er was een plan destijds om met uitsluitend 
24 CT rijders de autotrein naar Narbonne te nemen en 
vandaar via "Vielsa " dwars door de Pyreneeën te rijden 
naar Miravet, waar de pick-up "woont ";  ongeveer 400 
km. En dan mijn huis als uitvalsbasis te nemen -
accommodatie voor zo'n 8 mensen -geïmproviseerd. 
Iedere dag dagtochtjes maken met menu del dia, € 10/15 
als lunch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ken alle mooie routes daar en de wegen zijn verlaten,
maar het is er niet van gekomen omdat Kees de WW 
overleed, Anneke haar 24 Étoile uit elkaar lag en ik in een 
vette scheiding verkeerde. Erik Z. heeft nu de CT van 
Anneke. 
Maar het is toch interessant het er nog eens over te 
hebben. Dan niet uitsluitend voor 24 CT-ers want ik heb 
hem niet meer en leuk als Peter Drijver ook mee zal gaan!
En ik dan met de Dyna Z. Vanaf april gaan er misschien 
weer autotreinen rijden. Toulouse is dan beter, of 
Bordeaux. Anders is het wel heel ver rijden. Ook Claudio 
Sassi zou mee kunnen komen: met de ferry van Genua 
naar Barcelona bijvoorbeeld. Dan is het nog maar 180 km 
naar Miravet. Op Youtube een mooi filmpje met de Dyna 
Z op de ferry bij Miravet (zie foto boven): 
https://www.youtube.com/watch?v=IGcszK9lf4A 
Hartelijke groet   Fritz 
 
Een mooi idee om nog eens op terug te komen! Dan wil ik 
ook wel mee! Misschien gewoon een dubbele auto-
oplegger huren voor de eerste 1000 km vanaf Nederland? 
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SCHRIJF JE IN VOOR HET 
INTERNATIONALE PANHARD-TREFFEN 

PINKSTEREN 2024 IN BELGIË! 
 
Dit jaar zijn het onze Belgische Panhardvrienden van de Amicale Panhard Belgique die het RIPL 
organiseren, in Louvain-la-Neuve, bij Leuven. Schrijf je zo snel mogelijk in, de hotelcapaciteit is 
niet oneindig! Dat kan je doen op de website van de Amicale. Download het inschrijfformulier, 
vul het in en mail het naar de Amicale.  De website is ook Nederlandstalig,  dus meteen doen! 
 

Programma RIPL België 2024 
 

Vrijdag 17 mei: ontvangst van de deelnemers vanaf 
14u in het Ibis hotel-Style 
Parkeerplaats voor auto-aanhangwagens en campers :-) 

 - Gelegenheid om het Hergé Museum (Kuifje) te 
bezoeken 

 - Mogelijkheid om te winkelen in het Esplanade 
winkelcentrum in Louvain-La-Neuve 

 - Avondmaaltijd in het Ibis-hotel en conferentie 
over de Slag bij Waterloo 

Zaterdag 18 mei: 's ochtends: ontbijt en verwelkoming 
van de laatste deelnemers  

 - Bezoek aan het Hergé Museum (Kuifje) 
 - Mogelijkheid tot shoppen in het Esplanade 

winkelcentrum in Louvain-La-Neuve 
 - Lunch in het Ibis hotel 
 - Namiddag: vertrek om 14u voor een rit naar en 

bezoek aan de Abdij van Villers-la-Ville. 
 - Terugkeer naar het hotel en avondmaaltijd in 

het Ibis-hotel en lezing over de Slag bij Waterloo 
(herhaling) 

 Zondag 19 mei: ochtendbrunch tot 11 uur en 
ruilbijeenkomst.  

 - Start van de rit naar de historische site van   
Waterloo en bezoek aan de verschillende 
slagvelden. 

 - Rond 16.30 uur: snack naast het hoofdkwartier 
van Wellington of de boerderij Mont St Jean. 

 - Terugkeer naar het hotel.  
 - Avond galadiner en tombola  

 Maandag 20 mei: ontbijt en einde van RIPL 2024 
 

Dit was de prachtige poster van het RIPL in Houffalize (B) in 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN MOOD PANHARD:  

in vorige Koeriers schreven we al eens over de restauratie van deze special. Het resultaat mag er zijn! 
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Van Pierre P. deze Nederlandse “test” van een CD! Het eerste plaatje toont weliswaar de Le Mans-winnaar CD-Panhard, 
maar het verhaal gaat over de CD-Peugeot, die helaas niet zo betrouwbaar is zoals u hierboven kunt lezen. Alain Bertaut, 
de Franse correspondent van De Auto, is de Le Mans-winnaar van 1962, met André Guilhaudin in de Panhard-CD. Maar het 
artikel maakt duidelijk hoe lastig het kan zijn om een succesvolle auto op de baan te brengen, zelfs voor onze Franse helden! 
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PL 17 WINT MONTE CARLO RALLYE  

Van Pierre Peters ontving de KOERIER deze mooie 
verbeelding van de (driedubbele) Panhard winst in de 
Monte van 1961. De tekst bij de plaatjes komt in het kort 
hierop neer: (1) Martin en Bateau vonden zichzelf  geen 
kanshebbers, maar toch verrast de overwinning niet; zij 
zijn ervaren rallyerijders, wonend in Nice en Juan-des-
Pins. (2) 3.650 km onafgebroken rijden; er is een 
slaapstoel ingebouwd. Martin rijdt de klassements-
proeven, Bateau is specialist op ijs! (3) Spijkerbanden 
tegen de gladheid. Bijna-aanrijding met Dauphine, één 
wiel hangt boven het ravijn! (4) Na 2 dagen nog geen enkel 
probleem (5) In de Auvergne moet 2x banden gewisseld 
worden. De auto schuift in een sneeuwberg en kantelt 45 
graden, maar kan zijn weg vervolgen. (6) Heuvelklim van 
Paille. Martin haalt de Ford 170 in van de snelle Henry 
Taylor! Maar een band begeeft het. Met drie spijker-
banden en één normale wordt de proef volbracht. (7) 

Eindelijk Monte Carlo! De Panhard coureurs wachten 
samen het voorlopig klassement af.  1e Martin-Bateau, 2e

Walter-Laffler, beide Panhard! (8) Er rest nog één 
snelheidsproef op het circuit. Martin slaap slecht, droomt 
dat Walter hem alsnog inhaalt; die moet dan 8 seconden 
inlopen. “De rallye was een makkie vergeleken met die 
nacht”. (9) De klassementsproef: Bateau seint Martin dat 
hij sneller moet rijden! Maar dat is niet nodig. (10) Martin-
Bateau zijn  nu de officiële winnaars en poseren voor de 
pers. Maar ze willen snel naar familie en vrienden om met 
hen het succes te vieren! 

Uit: FRIPOUNET et MARISETTE van 16 
februari 1961; een Frans stripblad voor 
kinderen. Getekend en uitgegeven door 
de striptekenaar Herboné, pseudoniem 
voor…. René Bonnet. Toeval bestaat niet.   JM 
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HET VERHAAL VAN EEN AUSTRALISCHE PANHARD 

Les Doyennes is het Franse magazine voor de 
vooroorlogse Panhards. Nota bene tweetalig, F/E. 
Soms sijpelt er een door op de redactieburelen. Zo 
ook bulletin 43, van juli 2023, waarin een wel zeer 
curieus voertuig wordt beschreven! Speciaal voor 
u vertaald! 

In 1908 ging de procureur-generaal en secretaris van de 
Mijnen in de staat Queensland op een trip naar het 
noordwesten van de staat met zijn rijke mijnbouw en 
boerderijen.  Het gebied was inmiddels een belangrijke 
economische factor geworden en eigenlijk waren ze 
rijkelijk laat met hun reis om de lokale noden en 
behoeften te aanhoren. De driehoek van 75.000 km2 
tussen de steden Cloncurry, Blackall en Hughenden geeft 

in grote lijnen het gebied aan. De voorbereidingen voor 
zo’n reis waren in die tijd niet eenvoudig. Er was 
weliswaar een treinstation in Cloncurry en een nieuwe 
werd geopend in Blackall, maar er was geen directe 
verbinding tussen beide steden. Daarom moest je 600 km 
naar het oosten over Rockhampton omrijden, dan 700 km 
naar het noorden naar Townsville en dan 800 km 
westwaarts naar Cloncurry, bij elkaar 2100 om van de ene 
plaats in de andere te komen. Over de weg was het zo’n 
700 km. Blair besloot met de auto te gaan, nog steeds een 
volledig nieuwe vorm van transport in het achterland van 
Queensland. De auto was een 1905 25/30 pk Panhard 
toerwagen, 
tweedehands 
gekocht in Sidney, 
korte tijd daarvoor. 
Het plan was met 
de trein naar 
Blackall, de 
Panhard op een 
platte wagon. Die 
zou daar 
uitgeladen 
worden, en Blair en 
zijn gezelschap 
zouden naar 
Cloncurry in het 

James Blair met Gouverneur Chelmsford en zijn kinderen klaar voor een ritje in een P&L motorvoertuig, 28 april 1908 

James Blair in een rivierbedding 

TUSSEN DE RAILS PT 1. 
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TUSSEN DE RAILS PT 1. 
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noordwesten rijden. Voldoende brandstof werd vooruit 
gereden met ossenkarren naar verschillende plaatsen 
onderweg, zodat getankt kon worden. Blair werd 
onderweg begeleid door A.D. Murphy, eigenaar van het 
landelijk gebied Northampton Downs van 19.700 ha. 
Verder J.D. Hogan, zijn persoonlijke secretaris, C.E. Hall, 
Blair’s Canadese chauffeur/monteur, en H.N. Leach, een 

journalist van de 
krant.  

WAAROM EEN 
PANHARD? 

De Panhard werd 
gezien als een 

verstandige 
keuze, gelet op 
zijn krachtige 
motor, robuuste 
onderstel en 

grote wielen. Enkele jaren eerder had Mark Foy, een 
zakenmagnaat in Sidney,  de kwaliteit van  Panhard 
bewezen in de zware Australische omstandigheden, 
waarin hij vele reizen maakte en meer dan 900 km aflegde 
in zijn 10HP 2-cylinder Panhard, de Flying Fox. Het enige 
probleem dat hij tijdens zijn tochten was tegengekomen 
was een overenthousiaste smid in de Snowy Mountains, 
die de auto half uit elkaar had gehaald toen hij zich 
realiseerde dat hij geen idee had hoe hij hem weer in 
elkaar moest zetten! 

Vanuit Blackall kwam Blair’s gezelschap al meteen op 
slechte wegen terecht, 9 km plakkerige dikke zwarte 
aarde waarin de auto wegzakte. Blair besloot de reis 
zonder assistentie te volbrengen en niet op paarden of 
stieren te rekenen om hem los te trekken, dus waar nodig 
stapten de passagiers uit om de auto te duwen. Het 
oversteken van droge rivierbeddingen was een andere 
uitdaging, met de Panhard die grip verliest en zich ingraaft 
in het losse zand. Het gezelschap groef de auto los met 
schoppen en legde takken om overheen te rijden. 

Al bij al overtrof de Panhard de verwachtingen en Blair 
besloot de auto helemaal terug naar Brisbane te rijden, in
plaats van een stuk met de trein te gaan. In twee weken 
reizen had de auto meer dan 4.825 km afgelegd, een 
record: de grootste afstand tot dan toe door een 
motorvoertuig in Australië. Opmerkelijk ook dat de reis is 
voltooid met één set Continental banden, waarmee 
Continental dat jaar dan ook prominent adverteerde. Het 
jaar daarop werd een uitvoerig reisverslag gepubliceerd in 
de Engels krant Travel & Expedition. 

Tegen 1918 vond men de Panhard niet meer up-to-date 
en schonk Blair de auto aan het bestuur om te worden 
omgebouwd tot railwagen. De Railway Workshops in 
Ipswich had al twee grote Napier auto’s tot railwagens 
omgebouwd voor dienst op kleinere lijnen en de Panhard 
leek zeer geschikt voor zijn nieuwe taak! 

Mark Foy en zijn beroemde P&L “Flying Fox”. 

Passagiers moeten duwen 

De Panhard Railwagen in de jaren 60. 
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OP DE RAILS 

Het was een flinke verbouwing, inclusief verwijderen van 
het stuur en stuurhuis, de vooras vervangen door een 
twee-assig draaistel en vervanging van de achteras door 
een starre as met de juiste lengte voor de spoorbreedte. 
De motor en de versnellingsbak kregen hun originele 
instellingen met uitzondering van een aangepast 13 
tandig tandwiel, vermoedelijk om het vermogen beter op 

de rails te krijgen. 
Naven, lagers en 
spaken van de originele 
achterwielen bleven 
behouden met dien 
verstande dat de 
velgrand en de 
luchtband vervangen 
zijn door stalen 
flensbanden van een D 
16 stoomlocomotief. 
(740 mm in diameter 
en 25 mm dik).
Tenslotte werd een 
nieuwe koets gebouwd 
met drie rijen 
zitbanken. De 
afgebouwde railwagen 
werd naar de Gulf 
Country gestuurd waar 
het de stoomtrein 

verving op de 152 km lange Normanton-Croydon lijn. De 
ombouw was een groot succes en buiten het verwissen 
van de radiator met eentje uit de Napier reed de Panhard 
tot 1929, toen een krachtiger en moderner AEC Railmotor 
werd ingezet. De Panhard werd gereviseerd in 1932 en 
opnieuw op de Normanton-Croydon lijn ingezet, waar hij 
bleef rijden tot hij in 1938 met pensioen mocht. De 
volgende 30 jaar stond hij opgeslagen in een schuur bij de 
Normanton Spoorweg Werkplaats.  

Midden jaren ’60 nam een groep rail enthousiastelingen 
de Panhard mee naar Ipswich voor restauratie. Hij werd 
geëxposeerd in het openlucht spoorwegmuseum in 
Redmond, een voorstad van Brisbane, waar hij buiten 
bleef staan tot sluiting van het museum in 1992. Tien jaar 
bleef hij opgeslagen tot een uitgebreide restauratie 
volgde in de Ipswich Railway Workshops in 2002. De 
Panhard werd tentoongesteld in het aangrenzende 

De directeur van de Normanton-Croydon spoorweg demonstreert de Panhard Railwagen aan de Australian 
Railway Historical Society, 19 augustus 1964 

Tentoongesteld in Redmont, Brisbane ca 1998. 

De originele ombouw tekeningen 
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Workshops Rail Museum. Jammergenoeg is de Panhard 
onlangs weer in de opslag verdwenen.  

HET ONDERZOEK GAAT VERDER 

De oorspronkelijke eigenaar is een soort mysterie in de 
Australische klassieker-community. Een recent onderzoek 
van de NWS State Archive vond een artikel in de Sydney 
Morning Herald van 13 juni 1906.  Het beschrijft de 
aankomst van een 24-30 HP 4 cilinder Panhard auto met 
een kap voor W.H. Kelly, een politicus en prominent 
motor-enthousiast. Gezien de tijd om de auto van 
Frankrijk naar Australië te verschepen (waarschijnlijk via 
Groot Brittannië) moet een auto die in 1906 arriveert 
haast wel een 1905 model zijn. Hoewel niet zeker te 
zeggen is dat Blair deze auto van Kelly kocht, waren ze 
beide politicus en verkeerden ze in dezelfde kringen. Merk 
op dat Kelly’s auto had een kap, iets dat waarschijnlijk al 
snel kapot zou gaan, zeker bij een auto die 80 km/u kan 
halen. Een oude glasplaat foto van Blair’s auto genomen 
op de Automobile Club of Queensland picnic van 28 april 
1908 toont beugels om verticale stijlen in te plaatsen bij 
de voorste en achterste banken; hardware voor een kap! 
Ook moet worden vermeld dat er in 1905 minder dan 200 
motorvoertuigen waren in heel Australië. 

Een laatste voetnoot: de onderdelen die werden 
verwijderd bij de ombouw naar railwagen (Grouvelle 
Arquembourg “cloisonne” radiator, vooras, stuurhuis etc) 
zijn niet weggegooid en door de jaren heen gingen ze door 
de handen van verschillende klassiekerliefhebbers. Thans 
zijn ze in bezit van een bekende restaurateur in Sidney. 
Wie weet dat ze op een dag herenigd worden met de 
Panhard, en deze kan worden teruggebracht in zijn oude 
glorie! 

André Benoit 

Door krantenartikelen werd het publiek in Queensland op de 
hoogte gehouden van Blair’s reizen! 

De Panhardmotor in zijn huidige vorm, met Schebler carb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREED FEEST 
Panhard Garage Peter Breed is 
sinds 17 december geen 
algemeen garagebedrijf meer! 
Peter gaat zich alleen nog met 
Panhards bezighouden! Van 
een pensioen kunnen we dus 
niet spreken, wel van je 
eindelijk kunnen concentreren 
op wat echt belangrijk is in onze 
Panhard-community: gezond-
heid en Panhards! Een receptie 
voor het afscheid van de 
“gewone” garage werd een 

leuke happening waar ook buiten het nodige 
fraais te zien was! Proficiat Peter en Jolanda! 
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DOE MEE, MET HET PROJECT JACQUES NÉ! 

Enkele jaren geleden startten Don Platteel, Joost van 
Noorden, Rob van Boom en Jaap Margry met de 
reconstructie van de mythische DS Panhard, het 
geweldige prototype dat eind jaren 60 door de 
ontwerpafdeling van Citroën gebouwd is. Don sprak in 
1989 toevallig de testrijder, toen de auto in Pantin (Parijs) 
tentoongesteld stond. “Het beste prototype dat we ooit 
bouwden, ik reed ermee naar de Noordkaap en door de 
Marokkaanse woestijn zonder enig probleem, snel, 
comfortabel en zeer koersvast”. Reden genoeg dus om het 
ongelijk van Pierre Bercot (die het project afblies) te 
onderstrepen door een mooie replica te maken! De 
originele auto bestaat overigens ook nog: op het RIPL 
2003 nog in Amsterdam, nu bij Peugeot in Sochaux, 
Frankrijk.  

De ruimte in Brummen, waar het chassis en de koets nu 
staan, moet echter worden ontruimd. Wij zoeken nu met 
spoed een ruimte om de 24-koets te stallen en het 
laswerk aan het chassis te kunnen uitvoeren. Vindt u dit 
een leuk project om aan mee te werken en/of heeft u 
ruimte die u beschikbaar wilt stellen: sluit u bij ons aan 
zodat we over een paar jaar een unieke replica in de club 
hebben! 

Er is al heel wat gebeurd:  

 Een 24 koets met reserveonderdelen hebben we
van Fred Hellinga 

 Rob van Boom bracht een oude DS in 
 Het chassis is 50 cm ingekort, als bij het origineel 
 Het chassis is rechtgetrokken 
 Er is een 5-bak beschikbaar i.pl.v. een automaat 
 Peter Breed bereidt een passende motor voor. 

Er is nog flink wat te doen: 

 Inkorten hydraulische leidingen 
 Laswerk aan het chassis  
 Montage motor en bak 
 Het “huwelijk” tussen chassis en koets; de 

aansluiting zal heel wat passen, meten en slijpen 
vragen 

 Aanpassing dashboard 
 Verlengen voorschermen 
 Afbouw 

Heeft u ruimte en/of interesse: graag een berichtje aan  
Don 0640163040, Joost 0630419330, of Jaap 0622313056
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ZELDZAAM……ZELDZAAMST 

DE RENÉ BONNET LE MANS VAN MONSIEUR KENNEDY 

Op Facebook verschenen oude fotos van een René Bonnet 
Le Mans die door Pichon-Parat is aangepakt. Dus van de 
56 geproduceerde auto’s is er ook nog eens eentje die er 
behoorlijk anders uitziet. De RB Le Mans is een D.B Le 
Mans van na de scheiding tussen Bonnet en Deutsch  en is 
eigenlijk voorzien van een 1100 cc Renault Estafette-blok. 
De auto schijnt gerestaureerd te worden door Thierry 
Bareau Sire! Hieronder wat citaten uit de discussie. 
Monsieur Kennedy, zoon van de toenmalige eigenaar: 
“Het gaat om een uniek model van mijn overleden vader, 
die wilde een achterkant zoals van een Ferrari-dino, en 
dat bleek een goed idee. 

Toen mijn vader deze blauwe René 
Bonnet Le Mans had gekocht, vond hij 
al snel de voorbumper niet erg 
esthetisch, hij vond halve maantjes 
veel mooier. De achterkant, een beetje 
jaren 50 Amerikaans was een beetje 
retro; hij besloot die ook aan te passen, 
à la Dino Ferrari, en ook een andere 
kleur. Hij verwisselde de 1100 motor 
met de beroemde 1300 GORDINI die de 
“Formules France" werd gebruikt, zette 
er een roestvrijstalen Abarth uitlaat op 
die een enorm lawaai maakte, en Koni-
schokbrekers. Met deze motor haalde 
hij meer dan 200 km/u, met een 
vermogen van 110 pk voor een gewicht 
van 875 kg kwam hij snel uit de 

startblokken. Het was een prachtige auto die het volgens 
mij verdiende om in een museum te belanden. Jammer. 

“Ze verdient het gerestaureerd te worden en de weg weer 
op te gaan, waarvoor ze is gemaakt! Gelukkig heeft een 
liefhebber hem kunnen redden. In de tijd van je vader was 
ze in Yonne, toch? 

“Ze zou weer op de weg moeten zijn en schijnt te staan in 
een klein privémuseum met 4 andere René Bonnet-zussen 
die worden gerestaureerd. Plus een paar andere auto's 
van dezelfde stijl. Het chassis en de carrosserie moeten 
gerestaureerd worden. Ik denk dat de 1300 er zonder 
homologatie van de RDW van die tijd in was gezet 

De eerste aanpassing 
betrof de voorbumper! 
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aangezien de registratie nog steeds in 6 CV is voor de 
belasting.  

René Bonnet zelf, die de transformatie had gezien, vond 
het een succes!” 

TBS: “Ik meen me te herinneren dat hij 7 CV was. het is 
waar dat alle aanpassingen zijn gedaan om het vermogen 
veilig te handelen, maar er waren grote problemen met 
de remmen, het was toen een terugkerend probleem.” 

Er zouden 3 exemplaren gemaakt zijn, maar feitelijk zijn 
er maar 2 bekend. In het boek over Pichon Parat is de neus 
van de auto op een foto te zien. Een oud-werknemer 
herinnert zich dat de auto blauw naar binnen ging en er 
tweekleurig uitkwam!  

Benieuwd wanneer we de gerestaureerde auto kunnen 
begroeten op een bijeenkomst! 

       JM 

 

Goudkleurig? 
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We verwelkomen de nieuwe CD van Henk de Vries, nu 
de vijfde in onze club! Zijn 24 CT heeft nu een broertje 
erbij. Het privémuseum dat we vorig jaar bezochten is 
nog interessanter geworden! 

NIEUWE CD IN DE CLUB! 
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We weten veel van 
klassieke auto’s, omdat 
we er zelf ook in rijden.
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